
 

 

 

 

 

 

Anneke, Kizzy, An & Jana  

 
Zangboekje 

 

 

 

 

Hombeek 
Zingt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOMBEEK LEEFT! 

Gefluit… 
Muziek… 

Een jaar voorbij gevlogen en we staan weer allen klaar, 
Teksten in ons handen en we zingen met elkaar. 
Liedjes uitgekozen, speciaal voor groot en klein. 
Laat ons maar eens zien wat een talent dat jullie zijn. 
 

Refrein 

Welkom iedereen op Hombeek Leeft! 
Welkom op het dorpsplein. 
Welkom iedereen op Hombeek Leeft! 
Het feest waar iedereen wil zijn. 
WELKOM! 
 
Ben je nog verlegen of nog niet in de mood. 
Dans maar met ons mee, dan komt het zeker goed. 
Een biertje of een cava, dat werkt wel meteen 
Alle stress verdwenen, dus nu zingt iedereen! 
 
Refrein 

Welkom iedereen op Hombeek Leeft! 
Welkom op het dorpsplein. 
Welkom iedereen op Hombeek Leeft! 
Het feest waar iedereen wil zijn. 
WELKOM! 
Gefluit… 

“Hombeek Zingt, Hombeek Zingt, Hombeek Zingt 
Op het dorpsplein” (x3) 
 
Strofe 3 
Ben je opgewarmd en zijn we allen klaar. 
Zing mee met alle liedjes uit ons nieuwe repertoire. 

 

SWEET CAROLINE 

Where it began 
I can't begin to know when 
But then I know it's growing strong 
Was in the spring 
And spring became the summer 
Who'd have believed you'd come along 

Hands, touchin' hands 
Reachin' out 
Touchin' me 
Touchin' you 
Sweet Caroline, good times never seemed so good 
I've been inclined , to believe they never would but now I 

Look at the night 
And it don't seem so lonely 
We fill it up with only two 
And when I hurt 
Hurtin' runs oƯ my shoulders 
How can I hurt when holding you 
 
Warm, touchin' warm 
Reachin' out 
Touchin' me 
Touchin' you 
Refrein 

Oh, no, no 
Instrumentaal 

Refrein 
Sweet Caroline 
Good times never seemed so good 
Sweet Caroline 
I believe they never could 
Sweet Carolineeeee! 



Waterloo 
Couldn't escape if I wanted to 
Waterloo 
Knowing my fate is to be with you 
Wa-Wa-Wa-Wa-Waterloo 
Finally facing my Waterloo 

My, my 
I tried to hold you back, but you were stronger 
Oh, yeah 
And now it seems my only chance is giving up the fight 

And how could I ever refuse 
I feel like I win when I lose 

Waterloo 
I was defeated, you won the war 
Waterloo 
Promise to love you for ever more 

Waterloo 
Couldn't escape if I wanted to 
Waterloo 
Knowing my fate is to be with you 
Wa-Wa-Wa-Wa-Waterloo 
Finally facing my Waterloo 

So how could I ever refuse 
I feel like I win when I lose 

Waterloo 
Couldn't escape if I wanted to 
Waterloo 
Knowing my fate is to be with you 

Wa-Wa-Wa-Wa-Waterloo 
Finally facing my Waterloo 
Ooh-ooh, Waterloo 
Knowing my fate is to be with you 

Wa-Wa-Wa-Wa-Waterloo 
Finally facing my Waterloo 
 

Refrein 

Welkom iedereen op Hombeek Leeft! 
Welkom op het dorpsplein. 
Welkom iedereen op Hombeek Leeft! 
Het feest waar iedereen wil zijn. 
 
Welkom iedereen op Hombeek Leeft! 
Welkom op het dorpsplein. 
Welkom iedereen op Hombeek Leeft! 
Het feest waar iedereen wil zijn. 
 
Ja, het feest voor groot en klein 
Het feest waar iedereen wil zijn! 
 

DE ALLEREERSTE KEER 

Dit is de allereerste keer 
Dat ik de liefde tegenkwam 
Jij kuste mij en ‘k was verloren 
Nu staat mijn hart in vuur en vlam 

Dit is de allereerste keer 
Dat ik ontdek hoe liefde smaakt 
‘k Ben in jouw strikken nu gevangen 
Voor ik het wist was het te laat 

Jij kwam in m’n leven 
Zo onverwacht 
Jij lachte maar even 
Ik had nooit gedacht 
Dat jouw tovermacht 
Mij zo een schok zou kunnen geven 

Dit is de allereerste keer 
‘k Was nooit verliefd zoals op jou 
Ik loop al wakende te dromen 
Omdat ik zoveel van je hou 



Instrumentaal 

Jij kwam in m’n leven 
Zo onverwacht 
Jij lachte maar even 
Ik had nooit gedacht 
Dat jouw tovermacht 
Mij zo een schok zou kunnen geven 

Dit is de allereerste keer 
‘k Was nooit verliefd zoals op jou 
Ik loop al wakende te dromen 
Omdat ik zoveel van je hou 
 
Dit is de allereerste keer 
Ja 't is de allereerste keer 

 

VERLANGEN 

Zwoele zomeravond 
Verschrikkelijk cliché 
Je keek naar mij en vroeg me 
Ga je met me mee 
Ik had toen beter moeten weten 
Je keek al zo verliefd naar mij 
Je zag in mij de ware liefde 
Maar jij, jij, jij, jij, jij 
 
Jij was alleen maar een verlangen 
Je was niet meer dan dat 
Je was een vlucht 
En een achterdeur 
En toen ik je had 
Was je een doodgebloed verlangen 
Je was niet meer dan dat 
Van liefde was geen sprake 
Jij was alleen iets 
Wat ik nodig had 

You're simply the best 
Better than all the rest 
Better than anyone 
Anyone I've ever met 

Ooh, I'm stuck on your heart 
I hang on every word you say 
Don’t tear us apart, no, no, no 
Baby, I would rather be dead 

Each time you leave me, I start losing control 
You're walking away with my heart and my soul 
I can feel you even when I'm alone 
Oh baby, don't let go 

Ooh, you're the best, ooh 
Better than all the rest 
Better than anyone 
Anyone I've ever met 

Ooh, I'm stuck on your heart 
I hang on every word you say 
Don't tear us apart, no, no 
Baby, I would rather be dead 
Oh, you're the best 

 

WATERLOO 

My, my 
At Waterloo, Napoleon did surrender 
Oh, yeah 
And I have met my destiny in quite a similar way 

The history book on the shelf 
Is always repeating itself 

Waterloo 
I was defeated, you won the war 
Waterloo 
Promise to love you forevermore 



 
Mijn hart zegt ooh-ooh 
Maar mijn hoofd zegt ja 
Ik voel de vonken knallen binnenin 
Mijn hart zegt ooh-ooh 
Maar mijn hoofd zegt ja 
Ik zie je en de bliksem slaat weer in 
 
Instrumentaal 
 
Refrein 
 

SIMPLY THE BEST 

 

I call you when I need you, my heart's on fire 
You come to me, come to me wild and wild 
When you come to me 
Give me everything I need 

Give me a lifetime of promises and a world of dreams 
Speak a language of love like you know what it means 
Mmm, and it can't be wrong 
Take my heart and make it strong, babe 

You're simply the best 
Better than all the rest 
Better than anyone 
Anyone I've ever met 

I'm stuck on your heart 
I hang on every word you say 
Tear us apart 
Baby, I would rather be dead 

In your heart, I see the star of every night and every day 
In your eyes, I get lost, I get washed away 
Just as long as I'm here in your arms 
I could be in no better place 

 
't Was voor een nacht niet voor een leven 
Ik heb geen eeuwigheid beloofd 
Je moet jezelf de schuld maar geven 
Als je daarin hebt geloofd 
Ik kan m'n hart niet laten stilstaan 
Een gevoel gaat snel voorbij 
Jij, jij was op zoek naar romantiek 
Maar voor mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij 
 
Refrein 
Oh waarom moet het toch altijd zo 
Waarom wordt er toch altijd meer verwacht 
Na één nacht 
 
Jij was alleen maar een verlangen 
Je was niet meer dan dat 
Je was een vlucht 
En een achterdeur 
En toen ik je had 
Was je een doodgebloed verlangen 
Je was niet meer dan dat 
Nee, van liefde was geen sprake 
Jij was alleen iets 
Wat ik nodig had 

 

 
IK LEEF NIET MEER VOOR JOU 

Ik leef niet meer voor jou 
Voorbij zijn alle jaren 
Waarin ik heb geloofd 
Dat wij gelukkig waren 
En nu het leven weer van mij is 
Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is 
Ben ik zo blij dat het voorbij is, oh oh oooh 



Ik leef niet meer voor jou 
Je hoeft niet te proberen 
Om hier te blijven staan 
En mij te domineren 
Ik heb teveel moeten verduren 
Ik heb genoeg van al jouw kuren 
Dus het is tijd je weg te stureeeeeeen 
Ik leef niet meer voor jou 

Ik leef niet meer voor jou 
Voorbij zijn alle nachten 
Dat ik hier heel alleen 
Op jou heb zitten wachten 
Je hebt me keihard voorgelogen 
Besodemieterd en bedrogen 
Dus droog de tranen in je ogeeeeeeen 
Ik leef niet meer voor jou 

Je hebt me keihard voorgelogen 
Besodemieterd en bedrogen 
Dus droog de tranen in je ogeeeeeeen 
Ik leef niet meer voor jou 

Dus donder nou maar op 
Ik kan er niet meer tegen 
En als je weg wilt gaan 
Is dat alleen een zegen 
Te vaak heb jij mij laten zakken 
Ik heb genoeg van al je makken 
Je moet gewoon je spullen pakkeeeeeeen 
Nee, ik leef niet meer voor jou 

't Is voorbij 
Ja voorbij 
Voor jou 
Voor mij 
't Is voorbijijijijijijij 
 

 

 

VUURWERK 

Al wat ik wou zijn 
Al wat ik heb meegemaakt 
Elke dag, elke lach, elke traan heeft mij tot pijn gemaakt 
Soms voelde ik me klein 
Als het weer eens tegen zat 
Bij elke hoop, elke droom, elke kans 
Die is uiteen gespat 

 
Mijn hart zei oo-ooooh 
Maar mijn hoofd zei nee 
Een eindeloze tweestrijd binnenin 
Want mijn hart zei oo-ooh 
Maar mijn hoofd zei nee 
Dat jij de weg wees naar een nieuw begin 

 
Voor het eerst in mijn leven, flitst er vuurwerk door me heen 
Oooh-ooh-ooh ik leef voor jou! 
Voor het eerst in mijn leven, vallen sterren voor ons twee 
Oooh-ooh-ooh ik leef voor jou! 
 
Vuurwerk! 
Vuurwe-e-erk! 
Vuurwerk! 
Vuurwerk om me heen! 
Vuurwerk! 
Vuurwe-e-erk! 
Vuurwerk! 
Vuurwerk om me heen! 
 
Het is een avontuur 
Maar toch ben ik niet meer bang 
Ook al lijkt het als jij naar mij kijkt alsof men hart ontvlamt 
Een leven vol vuur, de kosmos staat in brand 
Want elke keer je je vuurwerk lanceert, kleurt de hemel diamant 



LAAT HET GRAS MAAR GROEIEN 

Elke zomer weer het zelfde liedje, het begon al in mijn kindertijd 
Elke zaterdag riep vader hé dag Sam, 't wordt tijd dat je 't gras afrijdt 
Al men vrienden waren aan 't genieten, van vakantie en het mooie weer 
En ik liep daar te zweten als een beer, ik dacht dit is de laatste keer 

 

Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien 
laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af 
Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien 
Nee ik rijd het nooit meer af 

 

Al men vrienden reden met een brommer, en ik zei vader ik word nu 16 
Krijg ik dan ook zo'n prachtig racemachine, men vader zei we zullen zien 
Maar mijn moeder vond dat te gevaarlijk, ze zei ik heb iets veel beter gezien 
Dus op de tiende april viel ik omver, daar stond een turbo grasmachine 

Refrein 

Instrumentaal 

En in de liefde was het ook niet alles, want alle meisjes waarmee ik begon 
Die hadden één voor een dezelfde droom, een huis met een immens gazon 
Ik dacht dat kan toch niet meer waar zijn, ik verhuis nog eens naar de 
woestijn 
Want iedereen loopt hier met een grascomplex, en niemand luistert naar 
mijn refrein 

Refrein 2x 

Men vader zei je moet karakter kweken, het wordt tijd voor een vakantiejob 
Bij K.V. Mechelen mag jij het gras afdoen, de hemel viel toen op m’n kop 
Na al die jaren ben ik allergisch, geen enkele dokter weet nog wat te doen 
Ja elke mens, elke vogel, elke vis, die zie ik nu voortaan in ’t groen 

Refrein 2x 

 
 

SOLDIERS OF LOVE 

Een nieuwe dag, een nieuw schandaal 
We zien geweld op het journaal 
Kinderen gooit men in de strijd 
Voor idealen, voor profijt 
We voelen ons schuldig  
En doen zo een ander pijn 
Je vraagt je voortdurend af  
Waarmee we bezig zijn 
 
Liefde verjaagt onenigheid 
Reinigt je ziel, begraaft de strijd 
Gewoon beginnen bij jezelf 
Langzaam naar buiten toe 
Neem elkaars handen 
Smeed nu die banden toe 
Hoor je die verre kreet 
Geen mens vraagt dat leed 
 
Soldiers of love 
Vuur liefde af 
Geen kogels meer 
Alle wapens neer 
Soldiers of love 
Vuur liefde af 
De wapens neer 
Geen oorlog meer 

Ik had een droom waarin ik zag 
De hele wereld met een vlag 
Waarop in 't groot te lezen staat 
Wij willen vrede en geen haat 
United we stand 
Together we will fall 
Leg alle wapens neer 
Geen oorlog meer 
 
Refrein 
 



Soldiers of love 
Vuur liefde af 
Geen kogels meer 
Alle wapens neer 
 
Soldiers of love 
Vuur liefde af 
Geen kogels meer 
Alle wapens neer 
 
Soldiers of love 
Vuur liefde af 
Geen kogels meer 
Alle wapens neer 
Soldiers of love! 
 

ZEIL JE VOOR HET EERST 
 

Ze zeiden hou je van zeilen 
Je mag een keer met ons mee 
Ik wist nog niets van dat zeilen 
Maar zei natuurlijk niet nee 

Weldra stond ik voor het eerst aan dek 
Verstrikt in alle touwen tot aan m'n nek 
Ik wist nog niets van dat zeilen 
Ik stond volkomen voor gek 

Zeil je voor het eerst 
Dan sla je een flater 
Trek het je niet aan 
Ga door want later 
Geniet je des te meer 
Van wind en van water 
Van wind en van water 
Van water en wind 

 

We zeilden weg van de steiger 
Het avontuurtje begon 
Ik zag een roeier een reiger 
En zat zo fijn in de zon 

Tien minuten later sloeg ik overboord 
Want ik had nog nooit van overstag gehoord 
Ik wist nog niets van dat zeilen 
Alweer een foutje gescoord 

Refrein 

We zeilden uren en uren 
Met dat vertrouwde geklots 
Ik mocht ook eventjes sturen 
En was verschrikkelijk trots 

De mast knarste vriendelijk 
De zon stond hoog 
Het was een weldaad voor m'n zeemansoog 
Ik wist nog niets van dat zeilen 
Maar was al bijna weer droog 

Refrein 2x 

Instrumentaal 

Zeil je voor het eerst 
Dan sla je een flater 
Trek het je niet aan 
Ga door want later 
Geniet je des te meer 
Van wind en van water 
Van wind en van water 
Van water en wind 

Van wind en van water, van water en wind 
Van wind en van water, van water en wind 
Van wind en van water, van water en wind 
 
 
 
 


